Ter gedachtenis can onze lieve

TINI

dochtertie van Nicolaas Ooyevaar
en Afra Roozendaal.

Geboren den 21en April 1943 te Wognum,
gestorven door 'n dicevig ongeval
den 18en Maart 1945,

Lief engelken, dat onder ‘t spelen
Uw oogjes op deez’ aarde sloot,

Om in de hemelzaal te deelen

Het eng'lenspel in blijdschap greot:
Ach bid veor ons, die u zoo minden,
Dat wij u eens daar wedervinden.

Lief engelken, van God ontvangen,
Slechts twee jaar lief aan 't ouderhart;
Wat kan uw ploatsje -hier vervangen,
Steeds blijft ge een wond van dilepe smart;
Ach bid voor ons, die u eens kusten,
Dat wij in 't ouderleed berusten.

Lief engelken, nog rein op de oarde,

Zijt gij naar 'n beter cord gegaan;

Uw hemelsch lot is 't hoogste in waarde;
Wat God ons deed, is welgedaan.

Ach bid voor ons, die achterbleven,

Dat God ons helpe in 't verder leven.
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